AUTOCARS 4 DE DUINEN

DE DUINEN AUTOCARS
WANNEER? VERBLIJF?
. 8 t.e.m. 15 juni 2025 - Hotel Edelweiss
« 13 t.e.m. 20 juli 2025 - Halfpension

10 t.e.m. 17 augustus 2025
7 t.e.m. 14 september 2025

PRIJS?

Juni en september:

o 930 euro pp
o 100 euro toeslag single

e Juli en augustus:
o 965 euro pp
o 100 euro toeslag single INSCHRIBJVEN?

. travel@deduinen.be
e 014 21 21 12

Vergunning; A1097



Eerst doen we een grondige verkenning
van Lermoos. In de namiddag rijden we
naar het Duitse Grainau. Hier nemen we
een tandradtreintje naar de Eibsee, een
gletsjermeer dat op meerdere plaatsen
gevoed wordt door bergwater. Al na een
korte wandeling over de oever van dit
meer is het zicht op de steile wanden van
de Zugspitze onovertroffen. We bekijken
de panoramabaan die deze kant van de
Zugspitze overspant en drinken nog een
tas koffie in deze prachtige omgeving.

Na het ontbijt rijden we over de Fernpass
en de Miemingerplatte naar Métz. Stams
kondigt zich reeds van verre aan door de
torens van het statige complex van de
Cisterciénzer abdij. In feite is het klooster
de laatste rustplaats voor de vorsten van
Tirol. Nadien volgen we het Inntal tot
Innsbruck, de hoofdstad wvan Tirol. We
nemen onze tijd om een hapje te eten en
doen een begeleide stadswandeling langs
enkele bezienswaardigheden. Dan naar het
mondaine Seefeld en Mosern waar de
Vredesklok hangt, de grootste vrij
hangende klok in de Alpen.

In de namiddag rijden we naar Burg
Ehrenberg bij Reutte. Liefhebbers kunnen
hier kennismaken met de spectaculaire
loopbrug Highline 179 uit 2015. Het is de
langste voetgangersbrug gebouwd op
Tibetaanse wijze, een wereldrecord. Hier
kan men ondervinden wat “Ein Blick mit
Kick” betekent. De andere mensen worden
naar Fussen gebracht en krijgen in dit
grensstadje aan het einde van de
Romantische Strasse een rondleiding en
wat vrije tijd.
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We vertrekken voor een dagtrip naar het
Otztal, een zijdal van het Inntal. Dit is een
smal dal, dat door meerdere
bergstortingen in terrassen werd
opgedeeld. In Sélden rijden we de
Gletsjerstrasse op tot de Tiefenbach- en de
Rettenbachgletsjer. Hier zijn we op 2675m
hoogte en kunnen we een kabelbaan
nemen naar het eeuwige ijs op 3200m. Na
de middag rijden we naar Umhausen. Op
de bergweg gaan we genieten van een
prachtig uitzicht op het Otztal en de 150m
hoge Stuibenwaterval.

Na de middag rijden we naar het Duitse
Garmisch, gelegen bij de Beierse Alpen.
Dit kuuroord draait grotendeels op
toerisme. Naast restaurants en winkels
biedt de stad met haar middeleeuwse
huizen een mooie architectuur.
Liefhebbers bezoeken het aangelegde
kuurpark of de mooie parochiekerk.

Vandaag geven we de mogelijkheid te
genieten van al wat de streek ons te
bieden heeft. Denk hierbij aan de vele
wandelmogelijkheden, waarbij de
Panoramaweg de absolute topper is.
We kunnen gebruik maken van de
plaatselijke liften naar de Grubigstein,
de Zugspitze of de Ehrwalder Alm in
Ehrwald. Het gebruik van de linienbus
naar de buurdorpen is gratis en opent
interessante perspectieven.
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